
Het grote Pietenhuis, november 2021

Beste leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8,

Ook dit jaar gaan jullie de Sint weer helpen.
Hij heeft het namelijk al zo druk.
Jullie gaan dit jaar weer surprises maken,
hopelijk gaan deze niet snel stuk.

Een surprise is een geknutseld voorwerp
over iets waar de persoon van houdt.
Dit kan je maken van ijzer, papier-maché, plastic,
maar ook van papier, karton, een melkpak of hout.

In deze surprise stop je een klein  cadeau,
die verstop je in een gaatje of in één van de hoeken.
Het cadeautje moet 3 euro 50 kosten,
die de ontvanger dan moet gaan zoeken.

Daarnaast maak je over de persoon een echt rijm;
een rijm die uit minimaal acht regels bestaat.
Dit rijm gaat over de persoon.
Ik moet nu gaan; het is al zo laat…….

Naam :

Hobby’s:

Wat ik graag wil hebben:

Op vrijdag 3 december tussen 8.00 en 8.10uur kun je je surprise in de klas zetten.


